
Dialoog 
 
Goedemorgen juffrouw, waar staat de deodorant? 
Achterin, derde perron. Hier heeft u de sleutel van de kluis. 
Moet ik die weer inleveren? 
Als uw zegelboekje vol is mag u hem houden, mits u er een postzegel op plakt. 
O, dank u wel. 
 
Pardon, meneer, weet u waar het derde perron is? 
Zeker, over de brug, tweede afslag naar rechts. Met uw elektrische step bent u er zo. 
Deze straat is eenrichting, kijk maar naar het bord. 
O ja, dan moet u omrijden via de A10 en de A4. Er staat een behoorlijke file, dus u doet er een stief 
kwartiertje over. 
 
Agent, waar staat de deodorant? 
Heeft u de toevallig de sleutel van de kluis bij u? 
Ja, zo-even had ik hem nog. O gelukkig, ziet u, in mijn oksel. 
Dan kunt op het politiebureau aan de andere kant van het kanaal uw deodorant ophalen bij de 
gevonden voorwerpen. 
Dank u, agent. 
 
Ach mevrouw, weet u toevallig waar het politiebureau in deze buurt is? 
Ja, aan de andere kant van het kanaal. Daar is de duikplank, dan bent u er zo. 
Zijn er kleedhokjes in de buurt? 
Ik denk dat u dat wel bij het Leger des Heils kunt doen, die zijn altijd heel meegaand. 
Wat een gedoe. 
 
Dag voorntje, wat woon jij hier leuk. Mag ik even gebruik maken van je wc? 
Blblbllbl. 
Hé, niet bijten. Lust je nog peultjes? 
Blblblblbl 
Wat een knal, ik schrik me rot, wat was dat? 
Hé voorntje waar ben je nou gebleven? 
 
Goedemiddag, bent u van het Leger des Heils? Heeft u wat droge kleren voor me? 
Luister jij eens even, ik ben hier kolonel, dus “respect, man” en “Peace, he”. 
Kijk maar onder de tafel daar liggen vaak kleren, zoek maar iets passends uit. 
Zojuist bracht iemand nog een smoking binnen, staat je vast goed. 
….. De smoking is wat aan de grote kant, ik struikel over de pijpen. 
Ópstropen, juffrouw. 
Ja doei. 
 
Ha de kapper, Dag kapper. Kan ik geholpen worden? Mijn okselhaar moet geschoren worden. 
Ik ben op weg naar de afdeling gevonden voorwerpen voor deodorant. 
Gaat u maar liggen. Het kan gaan jeuken, maar met goede deo is dat snel voorbij. 
Mes goed, juffrouw? 
Ja heerlijk, kapper. 
 
Goedeavond, ik kom voor de deodorant, hier is het zegelboekje met een postzegel. 
Waar staat de kluis? 
Ach, dat is nou jammer, er was net een oude man die het al heeft opgehaald. 
Geen probleem hoor, dan wacht ik wel even tot er een nieuwe wordt gebracht. 
Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? 


