
De Volkstuin 
 
‘En dan is het volgende week woensdag de beurt aan Rick,’ zegt juf Marielle.  

Rick voelt dat zijn klasgenoten naar hem kijken en hem uitlachen.  
‘Waar gaat jouw spreekbeurt over Rickie, over de gevangenis van je vader 

zeker?’  
Woedend kijkt juf de klas in en roept dat iedereen z’n mond moet houden. Maar 

Rick luistert niet meer naar wat er in de klas gebeurt. Nog even en de school is uit en 
dan is hij verlost van die rotjongens. Wanneer de bel heeft geklonken pakt Rick zijn 
rugtas en loopt snel naar buiten richting het fietsenhok. Juf Marielle komt hem op een 
drafje achterna. ‘Trek het je niet aan Rick, het komt helemaal goed volgende week.’ 

Rick springt onmiddellijk op zijn fiets, het oude verroeste ding dat hij van zijn 
buurjongen heeft gekregen. Hij schaamt zich voor zijn fiets, maar hij weet ook dat er 
geen geld is voor een nieuwe. Achter zich hoort hij het gegil van de kinderen uit de klas 
langzaam verstommen. Hij weet dat ze allemaal blijven voetballen op het schoolplein. 
Zonder hem. 

Rick trapt als een gek, over het smalle paadje langs de dorpskolk, waarop in de 
winter door alle kinderen wordt geschaatst als er ijs ligt. Aan het einde van het paadje 
steekt Rick de straat over, langs de oude kerk en komt aan bij een volkstuincomplex. Hij 
zet zijn fiets tegen het hek bij de ingang, loopt langs de groene waterpomp en ziet 
Heleen al van een afstandje staan.  

‘Dag jongen, ik maak dit snel even af, maar de thee staat al klaar.’  
Rick gaat in de tuinstoel zitten en pakt de thee en een koekje. Zodra Heleen de 

groenten heeft gesproeid, komt ze moeizaam overeind en gaat naast hem zitten. Heleen 
vraagt nooit naar hoe het was op school. Ze weet het antwoord al. Rick is een 
buitenbeentje.  

‘Wat is het warm vandaag zeg!’ Heleen puft, het zweet druppelt van haar 
gezicht.  

‘Ik wil je wat vragen, Heleen. Volgende week moet ik mijn spreekbeurt houden 
en ik heb bedacht dat ik het over je tuin wil doen. Maar ik weet niet zo goed wat ik 
allemaal kan vertellen,’ Verlegen staart Rick naar zijn schoenen. Ook al komt hij al jaren 
elke woensdagmiddag bij Heleen in haar tuintje, nog steeds vindt hij het soms spannend 
om haar een vraag te stellen. “ 

‘Dat vind ik een heel goed idee Rick. Ik ga je helpen.’  
Opgelucht kijkt Rick weer op en hij ziet dat Heleen hem een knipoog geeft.  
Rick en zijn oude vriendin gaan zoals elke woensdag aan de slag in de tuin. 

Schoffelen, sproeien, onkruid wieden. Rick hangt aan haar lippen als Heleen 
gepassioneerd vertelt over elke soort groente en fruit die ze verbouwt. Hij vergeet 
helemaal de tijd. Dan zegt Heleen: ‘Ze wachten thuis op je, dus ga maar gauw. En neem 
alvast deze tas met spullen en wat plantjes en groenten mee. Dan kun je dit volgende 
week laten zien in de klas.’  

Rick pakt de tas over en sjouwt ermee richting zijn fiets. Pas nadat hij voorbij de 
groene waterpomp is, durft hij te kijken wat erin zit. Hij zet de tas op de grond. 
Gereedschap, plantjes met een naamsticker, paprika’s, courgettes en wel zes soorten 
fruit! Er zit ook een briefje in. 
 
Heel veel succes met je spreekbeurt, je had geen beter onderwerp kunnen kiezen! Je 
gaat het geweldig doen. Liefs, Heleen.  
 



Rick komt aan bij zijn huis en zet zijn fiets tegen een stapel lege bierkratjes die 
in de voortuin staan. Met een knoop in zijn maag stapt hij naar binnen. Al van buiten 
hoort hij het geluid van de televisie.  

‘Was je weer in die verdomde tuin?!’  
Op het lage tafeltje liggen blikjes bier met daarnaast een grote asbak vol met 

peuken. De kamer staat blauw van de rook.  
‘Wat moet je toch altijd bij dat wijf? Zijn wij soms niet goed genoeg.’ Zijn 

stiefvader kijkt hem niet aan, staart wat naar de televisie en opent een nieuw blikje. Elke 
dag hetzelfde liedje. Zijn moeder stilletjes in de keuken en zijn stiefvader languit op de 
bank. Hoe meer hij drinkt, hoe bozer hij wordt. Op hem, op Ricks moeder en op de 
wereld. Woonde zijn echte vader nog maar hier.  

Rick neemt stiekem de tas met spullen mee naar boven die Heleen hem heeft 
meegegeven. Als zijn stiefvader dit zou zien, moet hij uitleggen dat hij een spreekbeurt 
houdt over volkstuintjes en daar heeft hij geen zin in. Hij weet nu al dat zijn stiefvader 
hem uitlacht. Van hem moet het vast gaan over voetballen, of over vrachtwagens ofzo.  
 

‘Het is nu tijd voor de spreekbeurt van Rick. Hij gaat jullie vertellen over De 
Volkstuin. Nou Rick, kom maar naar voren met die zware tas van jou. Heel veel succes,’ 
zegt de juf.  

Gespannen stapt Rick naar voren, draait zich om en kijkt de klas in. Hij ziet dat 
twee jongens hem samenzweerderig uitlachen. Was dit wel een goed idee, denkt Rick. 
Maar hij kan niet meer terug. En dus begint hij zijn verhaal over het tuintje waar hij al 
jaren komt, wat je er allemaal kunt zien, proeven, horen en ruiken. Zijn wangen rood 
van inspanning en enthousiasme. Helemaal als hij al zijn meegebrachte spullen laat 
zien. De kinderen in zijn klas mogen het vasthouden en er vragen over stellen. En Rick 
heeft overal antwoord op.  

‘Dit was mijn spreekbeurt, bedankt voor jullie aandacht.’ 
De juf komt naast hem staan en kijkt hem trots aan. ‘Dat was echt heel goed 

Rick, je hebt veel verteld en laten zien. Ook heb je gekozen voor een onderwerp waar 
maar weinig kinderen wat van afweten. Daarom krijg je van mij een 10.’ 

Rick weet niet wat hij hoort en glundert van oor tot oor. 
Meteen na de les springt hij snel op zijn fiets. Hij kan niet wachten om het 

Heleen te vertellen. Een 10, ik heb gewoon een 10! Hij zet zijn fiets weer tegen het hek 
en rent naar het tuintje van Heleen.  

‘Heleen! Heleen, ik heb een 10 voor mijn spreekbeurt!’ Maar hij ziet en hoort 
niets. Geen Heleen te bekennen. Hij kijkt achter de schuur, bij de buren, aan de andere 
kant van het complex. Geen Heleen. Het is oorverdovend stil. Rick gaat op een stoel 
zitten, ze zal zo wel komen, denkt hij. Maar Heleen komt niet en het wordt nu wel erg 
laat. Zijn blijdschap is meteen over, want hij moet weer naar huis. Thuis zullen ze nooit 
snappen hoe blij hij is met zijn cijfer.   
 

De bel gaat, Rick hoort het vanaf zijn slaapkamer. Wat een rotgeluid is dat toch 
elke keer. Hij hoort zijn moeder krijsen: ‘Rick! Rick, nu naar beneden komen!! Er is 
hier iemand voor je.’  

Rick snapt er niets van, er belt nooit iemand voor hem aan. Ja vroeger, toen de 
stoere jongens uit de buurt hem vaak een rostreek leverden. Hij snelt naar beneden. 

‘Hallo, ben jij Rick?’ vraagt een mevrouw met lang blond haar in een rode jurk. 
‘Eh ja,’ zegt hij verlegen. Hij kijkt weer naar zijn schoenen.  



‘Dan ben ik heel blij dat ik je eindelijk ontmoet. Mijn naam is Suzette en ik ben 
de dochter van Heleen. Ze heeft het altijd over je.’ 

Rick kijkt op en ziet een witte envelop met een grijze rand in haar hand.  
‘Of eigenlijk, hád het altijd over jou.’ Ze zakt een beetje, om op ooghoogte te 

komen. Rick ziet haar ogen nat worden. ‘Mijn moeder was de laatste tijd erg ziek. Ze 
kwam nog wel elke woensdag op de tuin, want daar knapte ze iets van op. Maar ze 
kreeg deze week koorts en…’ Suzette slikt de rest van haar zin in. Rick grijpt zijn 
moeder vast en met zijn ogen vol tranen zoekt hij troost bij haar. Suzette geeft de 
envelop aan Rick en zegt met haperende stem: ‘Mijn moeder wilde heel graag dat je op 
de begrafenis komt. En ik ook.’  

Nadat Rick de envelop heeft aangepakt, maakt Suzette aanstalten om te gaan. 
Dan draait ze zich om en vraagt: ‘Hoe is eigenlijk je spreekbeurt gegaan?’  

Rick glimlacht door zijn tranen heen. ‘Heel goed, ik heb een 10!’  
‘Ik weet zeker dat mijn moeder heel trots op je zou zijn geweest.’  

 
 
 
 
 


