Een gouden combinatie

“Your place or mine?’ appte Eveline.
‘Hmmm kom je naar mij toe?’ Bingo, meteen reactie, daar hield ze van.
‘Prima, zie je zo!’

Eveline en Fons. Dat klonk best goed. Eveline en Fons, Fons en Eveline. Al maanden proefde
ze deze combinatie van namen. Ze glimlachte in zichzelf. Idioot, je hebt die kerel nog nooit
gezien, dacht ze. Maar nu was het zover. Hoe zou hij er in het echt uitzien? De foto’s die
Anne had laten zien zeiden niet zoveel. Een man van ongeveer haar leeftijd, ietsje ouder, met
vriendelijke ogen die rust uitstraalden. Doodeng vond ze het. Kriebels in haar buik. Ze liep
voor de derde keer naar haar kledingkast. Skinny jeans aanhouden? Of toch maar voor de
baggy jeans gaan die haar figuur comfortabel verhulde. Sneakers of boots? Had ze niet te veel
make-up op? Oei, ze moest allang op de fiets zitten. Vlug propte ze haar sleutels en lampjes
in haar tas en appte Fons terwijl ze van de trap af vloog: ‘Sorry, beetje later, ben onderweg!’

Bij het restaurant aangekomen liep ze net even te snel naar binnen en stootte haar knie
tegen de deurpost. Ze zag hem meteen. Helemaal in de hoek van het restaurant. Eveline stapte
ernaartoe en gaf hem drie zoenen. Hij rook aangenaam naar citrus en hout. Ze manoeuvreerde
zich op het onhandige krappe houten stoeltje. Ze maakten meteen maar een selfie van hen
samen voor Anne.

De eerste blind date van haar leven. Fons’ naam viel voor het eerst een paar maanden
geleden, toen Anne vertelde over haar yogadocent. Zo’n leuke man, vond Anne, hij viel in de
smaak bij de vrouwen in haar klasje, en zij had zulke goede gesprekken met hem. Anne wilde
zich nergens mee bemoeien, maar zou hij geen leuke date zijn voor Eveline? Ze wilde zich
toch een keertje binden?

Nu zat Eveline tegenover hem. Om haar heen zaten links en rechts stelletjes druk met
elkaar te praten. Net als zij.

‘Ik hou erg van reizen, het liefst naar Itali€,” hoorde ze Fons zeggen. Hij had een trage
dictie met een licht Amsterdams accent. Ze ging rechter op zitten. Handen onder haar
bovenbenen.

‘En ik neem altijd de racefiets mee,’ vervolgde hij, ‘een heel gedoe hoor, om die
achter in de auto mee te krijgen. Maar als ik eenmaal in Toscane fiets, word ik langzaam één
met de omgeving, helemaal zen.’

Fietsen in Itali€, dacht ze, dat had ze ook een paar keer gedaan. Twee van haar
favoriete dingen en samen vormden ze een gouden combinatie. Het leek zo’n goed idee, toch
werkte het niet voor haar.

‘Knap hoor,’ reageerde ze, ‘en het klinkt echt heerlijk. Itali€ is zo mooi!” Of nou ja, ze
ging het toch maar eerlijk zeggen. ‘Ik heb een keer in de Dolomieten gefietst, de Stelvio op,
maar met dat wegdek en het verkeer... Doodeng vond ik het. Ik snap niet hoe anderen dat
doen. Wiebelen op het randje van zo’n slechte weg en dan een tientonner die even langs komt
razen.’



Hijj fronste: ‘Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar ja, op de fiets
probeer ik sowieso niet zoveel na te denken.” Hij bleef haar aankijken, armen over elkaar. ‘Of
heb je misschien een rustige yogadocent nodig die je door het Italiaanse verkeer loodst?’

Een man die samen met haar op reis ging. Mee zou willen op stedentrips, samen
plannen maken. Eveline moest het al zolang alleen doen. En deze man bood het haar
praktisch aan. Was deze man niet precies wat ze altijd voor ogen had? Ze ontweek zijn blik,
hoopte dat hij in de schemer van het restaurant niet zou zien dat ze verlegen werd. Ze graaide
in haar tas naar haar telefoon.

‘Even kijken of Anne onze selfie al heeft gezien,” hoorde ze zichzelf zeggen.

Uren vlogen voorbij, ze bleven maar praten en toen ze naar haar fiets liepen, hoorden
ze hoe het restaurant achter hen de deuren sloot. Fons wees aan in welk huis hij woonde, op
een steenworp van het restaurant, en Eveline klemde een rood lampje om de bagagedrager.
Hijj legde zijn hand op haar schouder.

‘Ik vond het erg leuk, Eveline.” Zijn stem klonk rustig en voordat ze het zich
realiseerde, had ze knikkend ‘Ik ook’ gezegd.

Met haar neus in de wind zoefde ze even later over het gladde wegdek richting huis.
De beelden van de avond waaiden ongeduldig door haar hoofd. Anne had gelijk, Fons was
een leuke man. Sportief, houdt van reizen. Was dit niet waar ze het altijd over had tegen
Anne? Samen naar Itali€, een stukje fietsen. Zag ze de mogelijkheid voor zich, samen met
deze man? Toen wist ze het. Bij het stoplicht pakte ze haar telefoon en begon te tikken.

“Your place or mine?’ appte Eveline.

‘Hmmm kom je naar mij toe?’ Hij reageerde meteen, daar hield ze van.

‘Prima, zie je zo! Net een date gehad, heb nu zo’n zin in jou.’



